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In het ei was het aardedonker,
maar de storm klonk heel dichtbij.
Ze hoorde iets spinnen. .. een zwiep!
De wereld draaide om
en kwam met een bonk en een kraak

tot stilstand.




-7 ‘Tjilp!' tjilpte Robiﬁ. Die naam klonk goed.f ‘
' ‘Robin de roodborst. '




In het hol was het
warm en knus en de
muizenfamilie droomde & e
van kruimels. |




- _ De beste kruimels lagen in het Mjensenhuis,
‘ maar om die te snaaien moest je HEEL zacht doen,
e anders werd de Kat wakker.




‘Maak geen 9eluid en kijk 9oed uit
als je sluipt door het Mjensenhuis.'
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~ ‘Geen probleem,’ zei Pap. "We snaaien
een andere keer wel kruimels.

Dat zeg je nou elke keer, zuchtte Robm A




Die nacht in het hol rammelden alle magen, terwijl de muizenfamilie
van kruimels droomde. Maar Robin was klaarwakker.

‘Tk moet gewoon noqg zachter Sluipen,' tjilpte zZe.
Ze kroop uit haar plekje tussen de wortels en stapte de sneeuw in.

‘Tk maak geen geluid en kijk 9oed uit
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De vogels verstopten zich
in de oude boom van Ekster.

“Wat deed jij in een Mjensenhuis?” vroeg hij.

Tk zocht naar kruimels,” hijgde Robin.
‘De Mjensen hebben ZOVEEL!

‘De Mjensen?’ Ekster kwam op adem.
‘Ja... ze hebben heel veel van alles.

Dat komt door de Krestmis Ster, toch?’

‘Ja, door de Krestmis WAT?’ vroeq Robin.




De volgende ochtend
krijgen ze ALLES wat ze hebben gewenst.’

‘Alles?’ fluisterde Robin. Ze droomde van kruimels voor haar
muizenfamilie. Op dat moment kreeg ze een idee.
1K GA DIE STER SNAAIEN! tjilpte Ze.




| ‘Tk maak geen geluid en kijk goed uit
| als ik sluip door het Mjensenhuis.







‘H E L P‘ ’ J[‘jilpte Robin
boven het geluid van het gekncﬂ en

gerinkel en g‘egrom uit,

terwijl de Kat steeds hoger klom.

‘V LIEG!!" kraste Ekster.
‘Dat kan ik niet!’ ’cjilp’ce Robin.
'Dat heb ik nooit geleerd.’ ¢

'Vliegen is makkelijk — f]appér

gewoon met: je vleugels.’ ¢
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Met een TJILP en een BONK en een FLADDER en een KNAL
vloog Robin het raam uit!
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Ze landde met een plof achter in de tuin, en keek achterom naar
de troep die ze had gemaakt. ‘TIk leer nooit sluipen,’ zuchtte ze. .

Ekster keek omhoog naar zijn Krestmis Boom, waar nu een Krestmis Ster
bovenop stond. Hij kneep zijn ogen dicht en kraste tegen zichzelf:
Tk wens.. . dingen. Hoe glanzender, hoe beter!




‘Ik wens... dat ik een ECHTE
muis ben, tjilpte Robin.

Ze kneep haar ogen dicht,
spreidde haar Vleugels en
wachtte tot haar veren in poten
zouden veranderen. . .




Maar toen ze haar ogen weer opende, waren haar Vleugels nog
steeds vleugels. En er lagen geen glanzende dingen voor Ekster.
Misschien deed de Krestmis Ster het niet.

Toen hoorde Robin een stem.
‘Daar is ze! Robin!

Haar muizenfamilie kwam uit
de braamstruiken. il




“We hebben je de hele nacht gezochtl'
“We hebben de ster 9evol(3d!'
“Waar was je?’ vroeg Pap.

Robin schuifelde een beetje in de sneeuw.
‘Ik wilde kruimels snaaien, maar ik kan niet sluipen,’ zei Robin.

‘Tk trek juist de aandacht.

Op dat moment kreeg ze een idee. . .
‘Kom mee! KOM MEE! ’cjilpte Robin.













Een tijdloos kerstverhaal
voor het hele gezin.

Het vrolijke en hartverwarmende verhaal
van de Aardmanfilm Robin de roodborst,
over vriendschap en ontdekken wie je bent.




